Schutterslied

De zond schiet hare stralen,

de duif schiet door de lucht.

De jager in de dalen

schiet *t haasken in zijn vlucht.

De wever schiet met spoelen,

soms schiet een traan in de oog,.

Wij schieten in de doelen, 2x
of naar de wip omhoog.

Refr.  Alles in de wereld schiet,
waarom zouden wij niet schieten.
Alles in de wereld schiet,
Waarom schieten wij dan niet.

De Rus schiet naar de Turken,
de Turk en schiet geen duit.
Champagne schiet met kurken,
de boom schiet takken uit.

De slang schiet onder ’t lover,
een slechte knoop schiet los.
Naar reizers schiet de roover
een zwarte broek schiet ros.

De pater schiet gebeden?

De minnaar lonkjes uit.

De pee schiet naar beneden,

en ’t visje schiet zijn kuit.

De vlam schiet naar den hoogen,
de bakker schiet zijn brood.

Die spek schiet heeft gelogen
die rondschiet heeft geen nood.

Er schiet mij veel te binnen,
dat niet bezongen wordt.

‘k Zou moeten herbeginnen
mijn liedje schiet te kort.
En heb ik misgeschoten
daarvan verschiet ik niet.
Genoeg, als ge onverdroten
in éénen lach maar schiet.

Uit de bundel “De Vlaamsche Zanger” tweede deel.
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